
Dagboek uit Kiev

6 november 

Elke dag is hetzelfde en anders tegelijkertijd....
We hebben dagelijks te maken met stroomuitval. De 
momenten van stroom zijn kort, wat maakt dat ik soms maar 
drie uur per dag heb om te doen wat ik moet doen. Bij winkels, 
banken en postkantoren staan enorm lange rijen.
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foto boven - mensen in de rij voor hun boodschappen. 

foto boven - de donkere straten van Kiev. 

11 november

Ik ben zo blij om de foto’s en video’s van een bevrijd Cherson 
te zien. Maar tegelijk vrees ik voor de mensen daar: Rusland 
is zo dichtbij en zal waarschijnlijk de stad gaan bombarderen. 
Hoe om te gaan met deze gevoelens van bevrijding en angst?

22 november

Kiev is al 24 uur bedekt met een dikke mist, er ligt vieze 
sneeuw op de straten en trottoirs. Eenzame schaduwen 
haasten zich voorbij. Mensen op straat zonder zaklamp lijken 
schaduwen. Donkerte vult alles, zelfs midden op de dag. 
Duizenden huizen zitten zonder stroom, water en verwarming. 

16 november

Het was te verwachten dat Oekraïne zou worden aangevallen 
na het vertrek van Rusland uit Cherson. Elke bom die zijn 
doel treft doet ons land en ons volk pijn. Elk dode, elk vernield 
gebouw verwondt onze harten. 

19 november

Gisteren geen stroom om mijn laptop en powerbank op te 
laden. Hoe moet ik nu werken? Maar tegelijk, als er stroom is 
moet ik ook snel andere dingen regelen die nodig zijn om te 
overleven. Werken moet ook, want ik ben afhankelijk van mijn 
minimale inkomen. 

9 november 

Om 15.05 uur doe ik mijn laptop open om te werken, om 
15.10 uur valt de stroom alweer uit. Veel later in de avond 
gaat het licht pas weer aan. Ik begin dan met mijn dagelijkse 
ritueel om alle apparaten snel op te laden en te verbinden met 
het stroom. Daarnaast blijf ik bedenken hoe ik me het beste 
kan voorbereiden voor de volgende dag; zullen er dan weer 
raketaanvallen zijn?

foto boven - Kiev, ooit een helder verlichte en levendige stad. 

foto boven - geen licht in het trappenhuis. 
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foto boven - De eerste adventkaars staat in het teken van hoop. 

foto boven - kapotgeschoten ramen geven een trieste aanblik. 

Deze frasen komen uit een dagboek en zijn geschreven door 
een inwoonster van Kiev.

Little John wil hoop geven

Little John wil door middel van kleine en grote gebaren, de 
mensen helpen en weer nieuwe hoop geven. We laten de 
Oekraïners weten dat we er voor ze zijn, voor ze bidden en ze 
blijven helpen in deze donkere tijd.

Helpt u ons mee?

Stichting Little John helpt al 23 jaar arme gezinnen 
en daklozen in Oekraïne. Tijdens de oorlog gaat ons 
werk gewoon door. Wij kunnen dat niet zonder uw 
hulp. Ook na de oorlog zullen wij uw hulp hard nodig 
hebben. Graag ontvangen we uw donatie op rekening 
NL81ABNA0557170303

27 november

Vandaag eerste Advent: wachten op de geboorte van Jezus. 
We steken de eerste kaars aan; deze staat voor Hoop. Dat 
hebben we hard nodig. Juist nu we vaak in het donker zitten 
zonder water en verwarming.  Deze hoop daar houden we ons 
aan vast....

26 november

Vanmorgen ben ik om 4.30 opgestaan omdat ik toen de 
stroom had om eten klaar te maken. Daarna heb ik een poosje 
geprobeerd te werken en ben ik naar buiten gegaan om water 
te halen. Ik ben uren bezig geweest om flessen te vullen en 
ze thuis te krijgen. Op de terugweg viel er sneeuw: prachtige 
maagdelijke witte, schone sneeuw…

foto boven - lange wachtrijen in Kiev om een paar flessen met water te vullen. 


